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Liturgieboekje voor de diensten die in de Stille Week worden gehouden: 
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Paaswake (30 maart) 
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Liturgie voor de vespers op  25, 26,( Tinny) en 27 maart 2024 

(Marieke), aangegeven met maandag(m), dinsdag(d) en woensdag(w) 
 
Muziek  
 
Stilte  
 
Aansteken van de Paaskaars 
 
Bemoediging en groet: 
V: Ons geloof is in de naam van de God  
A: :DIE HEMEL EN AARDE VERBINDT 
V: die de grond is onder onze voeten… 
A: EN HET DAK BOVEN DE SCHEPPING 
V: Alle goeds en vrede voor een ieder met wie we verbonden zijn 
A: EN VOOR WIE WIJ IN ONS HART MEEDRAGEN 
     AMEN 
 
1) Zingen: m: lied 1005: 1, 2 en 5 (“Zoekend naar licht”) 
  d:  lied 286: 3 (“Steek een kaars aan tegen al het duister”) 
  w: Lied 527 (“Uit uw hemel zonder grenzen”) 
 
2) Psalmgebed 
m: verder bij punt 3 
d:  Lezen: Psalm 131 zingen: lied 887 (Wees stil en weet.) 
w: Lezen:  Psalm  103 zingen:  psalm 103c (‘Loof de koning heel mijn wezen’) 
 
3) Schriftlezing:  m: Marcus 11 : 12 - 26 
 d: Marcus 11 : 27 - 33  
 w:  Marcus 12 : 1 – 11 
 
4) Stilte/bezinning 
 
5) Zingen:  m: Luisterlied: Voorzichtig – Soul Survivor Holland (tekst: zie p.5) 
  d: lied 600 : 1 en 3 ( “Licht, ontstoken aan het donker”) 
 w: lied 275 (‘Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’)   
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6) Gebeden: Avondgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
7) m: Zingen: Lied: “Stil, mijn ziel wees stil” (tekst: zie p.6) 

d,w: zie 8  
 
8) Zegenbede: 
V: In ons hart en in ons huis 
A: DE ZEGEN VAN GOD 
V: in ons komen en in ons gaan 
A: DE VREDE VAN GOD 
V: In ons leven, op onze zoektocht, 
A: DE LIEFDE VAN GOD. 
V: Bij het einde, nieuw begin, 
A: DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN, 
     THUIS TE BRENGEN.  
     AMEN 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Graag deze liturgie in de kerk achterlaten, 
zodat deze ook nog gebruikt kan worden voor de overige Vespers en de 

andere diensten in de Stille Week 
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Teksten bij de vesper van maandag 25 maart: 

Luisterlied: Voorzichtig - Soul Survivor Holland 
 
We hebben huizen zonder liefde en de liefde is te koop 
Iedereen kan haar verdienen terwijl men gratis liefde hoopt 
We bevrijden ons van wetten en we vluchten levenslang 
achter dijken die beschermen maar verdrinken in de angst 
  
Refrein: 
Breek ons voorzichtig 
voor uw gebroken wereld 
Beweeg ons steeds dichter  
naar uw bewogen hart 
  
We hebben straten vol met buren en wie praten er met hen? 
We zijn vrienden zonder vriendschap en we blijven ongekend 
Onze droom is weggekropen, onze harten zijn op slot 
Maar de monden zijn geopend en ze praten over God 
 
Eindelijke breken wij naar buiten 
Wij leven uit wat in ons leeft 
Terwijl wij de kerken nu zien sluiten 
opent U wegen om ons heen 
  
Wij zijn de handen van U, Vader 
Omarmen dit land als uw gezin 
Wij blijven vurig voor deze aarde, 
tot het haar thuisbestemming vindt 
  
Refrein 2: 
Laat uw gezicht zien 
en ons uw tranen huilen 
Raakt het dan misschien 
iets in ons? 
  
Laat uw gezicht zien 
en ons uw tranen huilen 
Maakt het dan misschien 
iets los in Nederland? 



6 

Lied: Stil, mijn ziel wees stil 
 
Stil mijn ziel wees stil 
En wees niet bang 
Voor de onzekerheid van morgen 
God omgeeft je steeds 
Hij is er bij 
In je beproevingen en zorgen 
 
God U bent mijn God 
En ik vertrouw op U 
En zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
Vaste geest binnen in mij 
Die rust in U alleen 
 
Stil mijn ziel wees stil 
En dwaal niet af 
Dwars door het dal zal Hij je leiden 
Stil, vertrouw op Hem 
En hef je schild tegen de pijlen van 
verleiding 
 
God U bent mijn God 
En ik vertrouw op U 
En zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
Vaste geest binnen in mij 
Die rust in U alleen 
 
Stil mijn ziel wees stil 
En laat nooit los 
De waarheid die je steeds omarmd 
heeft 
Wacht wacht op de Heer 
De zwartste nacht 
Verdwijnt wanneer het daglicht 
doorbreekt 

>> 
 
 
 

 
 
God U bent mijn God 
En ik vertrouw op U 
En zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
Vaste geest binnen in mij 
Die rust in U alleen 
 
God U bent mijn God 
En ik vertrouw op U 
En zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
Vaste geest binnen in mij 
Die rust in U alleen 
Ik rust in U alleen 
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Witte Donderdag,  28 maart 2024 
 

Voorgangers Annemarie Voet, ds Ane Mulder 
Ouderling van dienst: Carine van der Eerden, Natasja Otto 
Muziek: Henk Wiering en Bart Jan Moser 
 

Welkom 
 

Lied: 1005: 1 en 2 
 

Bemoediging en groet 
 

Toelichting bloemschikking 
 

Lied: lied 281: 1 en 2 
 

Gebed 
 

Verhaal - interview 
 

Lied: lied 558: 1,2 en 4 
 

Vervolg verhaal 
 

Lied: 428 (eerste keer in het Engels; tweede keer in het Nederlands) 
 

Andreas vertelt zijn verhaal 
 

Lied: luister/meezing Opwekking 705: Toon mijn liefde  
 

Inleiding Avondmaal 
 

Lied: lied 395: 1 t/m 4 
 

Avondmaal (in de kring) 
Tijdens het delen van brood en wijn zingen wij enkele Taizé liederen 
 

Slotlied: lied 940: 1 en 2(Nederlands) 
 

Graag deze liturgie in de kerk achterlaten, 
zodat deze ook nog gebruikt kan worden voor Goede Vrijdag / Paaswake  
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Goede Vrijdag, 29 maart 2024 
 

Voorganger: Monique Gerssen 
Ouderling van dienst: Tinny Olie 
Muziek: Anno Bos 
 
STILTE 
 
MUZIEK: Surely He hath borne our griefs uit: The Messiah- G.F. Handel 
Tekst:  

Surely He hath borne our griefs and carried our sorrows.  
He was wounded for our transgressions. He was bruised for our inequities. 
The chastisement of our peace was upon Him. 

Vertaling:  
Waarlijk, Hij heeft ons verdriet en onze zorgen gedragen 
Hij werd gewond en geslagen voor onze overtredingen en 
ongerechtigheden. 
Hij droeg de straf voor onze vrede. 

 
Welkom 

Lied: 130c : 1 en 3 

Bemoediging en groet 

Toelichting bloemschikking 

Lied: 575: 1 en 6 

Gebed 

Verhaal van de vrouwen 

Lied: Luister/meezinglied: Agnus Dei (lam van God) – Sela 
 
Interview 

Lied 576b : 1, 2 en 5 
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Het kruis wordt binnen gedragen en de kruisdragers vertellen daar iets over. 
Kruisdrager 1 vertelt zijn verhaal 
 
Lied: 578:1 en 6 

Kruisdrager 2 vertelt zijn verhaal 

Stilte 

De Paaskaars wordt gedoofd 

Lied: 590: 1,2 en 5 

Stilte 
De Bijbel, het avondmaalstel en de schaal van het doopvont worden de kerk 
uitgedragen. 
 

We verlaten in stilte de kerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graag deze liturgie in de kerk achterlaten, 
zodat deze ook nog gebruikt kan worden voor de 

Paaswake 
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Paaswake 30 maart 2024 

Voorganger: Amarens Algra 
Ouderling van dienst:  Natasja Otto 
Muziek:  Delta Voices en Bartjan Moser 
 

Stilte 
In de stilte instrumentaal: Nearer my God to Thee 
 
Stilte 
 
Toelichting op de dienst 
 
Toelichting bloemschikking 
 
Gebed 
 
Lied: “In het licht” – (Sela)  1e couplet Delta Voices, daarna samenzang 
 
Interview deel 1 
 
Lied: “Als alles duister is” 
De kanselbijbel en paaskaars worden de kerk in gedragen.  
De paaskaars wordt aangestoken; de gemeente krijgt het licht:  
kleine kaarsen worden aangestoken. 
 
Interview deel 2 
 
Lied: 1005: 1, 3 en 5 (tekst van Pieter Bais) 
 
Overdenking 
 
Lied: “Toekomst vol van hoop” (Sela) 
 
Boodschappen van hoop  
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Lied: 634 “U zij de glorie” 
 
Zegen 
 
Slotlied: lied 428: “Overvloedig geef ik u/Peace be with you” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zien u graag morgen bij de Paasviering, aanvang 10.00 uur. 

Fijne paasdagen!! 
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